
 

Pastoraat & Spreekuur 

Wanneer u behoefte heeft aan pastorale bijstand, een 

gesprek met een luisterend oor of andere hulp die wij 

zouden kunnen bieden, dan kunt u met de wijkpredikant of 

kerkelijk werker in onze wijkgemeente contact opnemen. 

 

 

  

Nieuwsbrief  

Baalderveld  

21 december 
 

 

 

 

3  februari 

 

 

 

 

 

  

 

Woensdag  

24 december  

Kerstavondviering 

in de Beek  

om 19.00 uur  

~ 
     4 januari 2026  

Nieuwjaarsbegroeting  

Vanaf 09.45 staat de 

koffie klaar  

~ 
18 januari 

 

 

Kijk! Kerst 
 

Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld. 
 

In de tijd van Advent en Kerst worden wij uitgenodigd om onze 
blik te richten op het werk van God in deze wereld.  
 
Wij verwonderen ons over het onverwachte in het alledaagse.  
Wij stellen ons open voor Gods verrassende toekomst.  
 
Wij openen onze ogen voor het pure en zachte dat ons raakt.  
Wij vieren de geboorte van Jezus, mens van liefde naar Gods 
hart.   

 
Soms breekt uw licht in mensen door  

onstuitbaar zoals een kind geboren wordt. 
Gedenk de mens die wordt genoemd  

uw kind uw koninkrijk, uw licht. 
 
 

 

 



  

 

 

              

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

Uit de wijk  

Uit de wijk: Johan en Roelie Ramaker vierden hun 50 jaar getrouwd, zij waren blij verrast met de mooie 

bloemen vanuit de Baaldervelddienst , dank.  

Hermien en Gerrit Ramaker, Hoogenweg 46, hopen allebei hun verjaardag te vieren op 31 december en 

worden dan ook allebei 87 jaar.  Van harte gefeliciteerd. 

 

 

Kerstattenties 

Ook in onze wijk zijn er kerstattenties gebracht naar meerdere adressen; er is veel werk verzet om dit voor 

elkaar te krijgen voor onze gehele PGHH. Hartelijk dank iedereen!  

 

 

 

 

 

 

 

In de Adventstijd is het thema van het project voor de 

kindernevendienst ‘De Geluksbezorger.’   

Engelen brengen ons de goede boodschap van licht en 

vrede. Hoopvolle woorden zijn het om bij te leven. Juist 

in een onzekere tijd. 

Vraag aan ons is ‘hoe wij zelf hoopvolle mensen 

kunnen zijn voor anderen en in onze leefwereld.  

Hoe kunnen we in de gemeente elkaar helpen om 

geluk te vinden? En wat dragen we uit naar buiten?  

Kan de kerk als een geluksbezorger zijn  voor de stad, 

het dorp, het land? We delen in deze periode een teken 

van hoop en geluk met elkaar en wensen jullie een 

goede tijd van Advent en Kerst toe.   

 

Hoe kunnen mensen stralen? Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen dat God dichtbij zal zijn. 
 

 


